
 

 

 

Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon, 
hoe ik was, toen ik alles nog kon. 

 
 

Na een langzaam afnemende gezondheid is toch nog onverwachts, in zijn 
vertrouwde omgeving, overleden onze vader, schoonvader en opa 
 
 

Frans Elbert van der Voort 
 

 
Arnhem, 20 augustus 1939                                                       Arnhem, 2 oktober 2019 
 

Wij zijn blij en dankbaar, dat pa nog zo’n fijne tijd heeft gehad in “de Beuk” van 
verpleeghuis de Drie Gasthuizen in Arnhem. 

 
 

          Frank en Lizzy van der Voort 
              Wesley, Macy  

 
           Carlo en Peggy van der Voort 
               Kendra, Marit  

 
 
Correspondentieadres: 
Wrijfschaalpad 4 
5347 HX  Oss 
 
Frans is overgebracht naar rouwcentrum Kramer te Arnhem, alwaar geen bezoek.  
 
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 oktober om 14.45 uur in 
de ontvangstruimte van Natuurbegraafplaats Heidepol, Harderwijkerweg 37 te 
Arnhem. Voorafgaand kunt u afscheid nemen van Frans bij de gesloten kist en ons 
condoleren vanaf 14.15 uur.  
 
Na de bijeenkomst vindt de begrafenis in besloten familiekring plaats.  
 

 
 


